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Aankomende week zijn er 

geen jarigen.  

 

Agenda 

12 jan Leestalent 

13 jan 

Boekenpret Rupsen; Boeken tas 
mag mee en kinderen mogen een 
nieuw boek uitkiezen 
 

14 jan 

Van 9.40 uur tot 10.35 uur 
bibliobus 
 
Leestalent 

19 jan Leestalent 

20 jan 
Boekenpret Rupsen; Boeken tas 
mag mee en kinderen mogen een 
nieuw boek uitkiezen 
 

21 jan Leestalent 

22 jan Studiedag kinderen vrij 

 
 

Iedereen de allerbeste wensen en een 

goed en gezond 2016! Laten we er 
met elkaar een mooi jaar van maken 

 

IJzeldagen 
We hebben een aparte en bijzondere week 
achter de rug. Drie dagen konden we niet naar 
school in verband met de ijzel. Het was 
onverantwoord om de weg op te gaan. We 
vinden het heel fijn dat we vandaag weer 
gewoon open waren en dat bijna alle kinderen 
weer op school waren. We zijn er ook achter 
gekomen dat een aantal telefoonnummers van 
ouders niet kloppen. We hebben de 
‘belpiramide’ ingezet en dan is het belangrijk 
dat de nummers kloppen. U kunt wijzigingen 
aan ons doorgeven via Parnassys. Wij zorgen 
er dan voor dat de gegevens weer kloppend 
zijn. Hopelijk wilt u dat in de gaten houden en 
wijzigingen op tijd doorgeven. 
 

Jeannet 
Jeannet heeft aangegeven echt toe te zijn aan 
een andere werkplek. Ze heeft besloten om 
haar dienstverband op de IJsvogel op te 
zeggen en ze neemt op vrijdag 29 januari 
afscheid van de school. We vinden het erg 
jammer dat ze weg gaat bij ons en wensen haar 
veel succes bij het vinden van een leuke baan. 
Op vrijdag de 29e gaan we een klein feestje 
vieren. Het zou fijn zijn als we dan ook namens 
de kinderen een cadeau aan kunnen bieden. 
Zou u een bijdrage mee willen geven? We 
denken aan 1 á 2 euro per kind.  
 

Nieuwe leerling bij ons op 

school 
Faroek  is deze week begonnen in de 
Vlindergroep. We wensen hem een hele fijne 
en leerzame tijd toe bij ons op school. Van 
harte welkom. 
 
 
 

Vrijdag 08 januari 2016, 1ste jaargang 
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Studiedag 22 januari  
Het team van de IJsvogel heeft een studiedag op vrijdag 22 januari. De kinderen zijn deze dag vrij. Wilt u 
dit alvast noteren in uw agenda. 
 

Aanwezigheid directie, ib-er en administratie 
Hieronder staat vermeld, wanneer directie, ib-er en iemand van de administratie aanwezig is. 
Ouders mogen de directie altijd mailen, bellen of aanspreken. 

Bertie ma.mi di.mo wo.mi vr.mo  

Nel ma do    

Jenneke wo. 
mo-mi 

    

Jeannet ma.mo do.mo vr.mo   

*De directie is donderdags wisselend aanwezig 

 

Ateliers Energie 
We gaan alweer bijna beginnen met de volgende ateliers. We beginnen dan met het thema energie. 
Hiervoor hebben we de volgende dingen nog nodig, zodat we in ieder geval genoeg hebben voor 
iedereen.  
- Oude apparaten om te onderzoeken hoe ze in elkaar zitten 
- Een oude fiets zonder kettingkast om te kijken hoe een fiets werkt (er gebeurt verder niks met de fiets,  
kunt u naderhand weer mee naar huis nemen) 
- Flessendopjes 
- Oude cd's 
- Lege pakken 
- Wc-rollen/keukenpapierrollen 

 

Boekenpret Rupsen 
De Rupsen mogen weer een boek mee naar huis van Boekenpret. Dit jaar zal het wisselen van de 
boeken op woensdag zijn. 
Elke woensdag kiezen de kinderen een prentenboek uit die een week thuis mag blijven om voorgelezen 
te worden. Er zitten weer prachtige prentenboeken in de collectie! 

 

Trefwoord: Bij wie hoor je? 
In deze eerste drie weken van 2016 staan we in de Trefwoord-lessen stil bij de vraag ‘Bij wie hoor je?’. 
We horen altijd wel ergens bij. Bij een gezin, bij een club, bij een land. De mens is een sociaal wezen en 
leeft in en vanuit relaties. De ene sociale band zal intensiever beleefd worden dan de andere. Voelt u zich 
bv. Europeaan?  
Maar de leefverbanden waarin we ons bewegen hebben grote invloed op ons bestaan: ze geven ons een 
identiteit. Alle mensen hebben behoefte om ergens bij te horen: je hebt de ander nodig omdat die je laat 
merken dat je er mag zijn. Door de ander ontwikkelt iedereen zelfvertrouwen en zelfwaardering. Maar 
diezelfde ander kan ook met een kritische blik naar je kijken. En dat is goed, want ook daardoor groeien 

we en kunnen we ons ontwikkelen. Zo gaat het bij alle mensen, maar wij richten 
ons vooral op uw kinderen. 
 
Wij willen de kinderen na laten denken over ‘Bij wie hoor je?’ en laten ontdekken 
wat de groep voor hen kan betekenen, maar ook wat ieder voor de groep kan 
betekenen. We zullen ook kijken welke groepjes zich in de klas ontwikkelen en 
hoe het daar gaat. Ze horen Bijbelverhalen, vooral over Jezus, die vertellen over 
de waarde van een groep.  
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Als eerste het verhaal van de twaalfjarige Jezus die met zijn vader en moeder naar de tempel in Jeruzalem 
gaat. Op een gegeven moment laat hij zijn familie achter en zoekt een nieuwe groep waar hij bij wil horen. 
Hij gaat zitten luisteren in de tempel bij de Schriftgeleerden. Zijn vader en moeder zijn doodongerust als 
ze merken dat Jezus weg is. Hij hoort bij hen te zijn. Drie dagen lopen ze te zoeken en dan vinden ze hem 
daar in de tempel. Helemaal blij! Maar toch begrijpen ze het niet als Jezus zegt dat ‘Hij bij God hoort’ .  
Later kiest Jezus ervoor om zich te laten dopen en zo bij de groep van God te horen.  
De kinderen horen hoe dat nu gaat: gedoopt worden en lid worden van de groep van de kerk. 
Jezus verzamelt een groep leerlingen om zich heen: een nieuwe groep die bij elkaar wil horen.  
En Hij spreekt over het ‘Rijk van God’, zo noemt Hij de ideale groep waar Hij bij wil horen en aan wil 
werken. En die groep is er nog steeds: wij noemen het de kerk. Op onze school zoeken we contact met 
de kerk hier vlakbij. 
 
Met deze- en eigentijdse verhalen denken de kinderen na over de groep waar zij het 
liefst bij willen horen, en wat zo fijn is aan die groep. En over hoe je het fijn kunt 
maken, als het even niet zo leuk is. Soms is het goed om even iets anders te doen 
dan de groep, want anders worden we kuddedieren. Ieder mag zichzelf zijn, in de 
groep en wie mogen er allemaal bij horen? Wat doen we als er vluchtelingen zijn die 
een nieuwe groep zoeken? 
 
Zo staan we met de kinderen stil bij de waarde van de groep en tegelijk verdiepen ze 
zich in de waarden die verbonden zijn aan de groepen waar we deel van uitmaken. En dat zal in de ene 
groep net iets anders zijn dan in de andere.  
 

Van derden 
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